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In onze communicatie gebruiken we vaak en graag het woord ‘Licht’. Bijvoorbeeld: ‘Ik zal er mijn 

licht eens over laten schijnen’, ‘Zij is een lichtend voorbeeld’ of ‘Ik zal de waarheid aan het licht 

brengen’. Toch gebeurt dit meestal onbewust. Menigeen denkt haast net zo weinig over het licht 



na als een vis mijmert over het water waarin hij rondzwemt. Op zich opmerkelijk, want het 

licht maakt het mogelijk dat we de omgeving kunnen zien, schenkt ons warmte en energie, is de 

vader van alle kleuren, laat de planten groeien en bloeien en brengt de vruchten tot rijping, geeft 

de wereld reliëf, diepte en glans, staat centraal in biologische processen, kan in energie worden 

omgezet en is onmisbaar in veel hypermoderne technieken. 

Dit veelzijdige licht dat ons aan de ene kant zo vertrouwd is, is anderzijds ook buitengewoon 

mysterieus. Want als we ons hierin verdiepen blijken we in een andere wereld terecht te komen, 

in een gebied waarop de ons zo vertrouwde logica niet meer van toepassing is en waarin ook de 

bekende natuurwetten niet meer lijken te werken. 

Dit boek is gewijd aan deze uitermate boeiende wereld van het licht. Het is een verslag van een 

fascinerende ontdekkingsreis waarin ook de duisternis, de kleuren, de materie en het innerlijk 

licht van de mens een betekenisvolle rol opeisen. 
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